Het leven is soms oneerlijk

het leven doet soms pijn

maar ons hart is gevuld

met herinneringen

met mooie dierbare momenten
soms groot,

soms best wel klein
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Dankbaar voor al wat hij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

de heer

echtgenoot van mevrouw Francine Neukermans

geboren te Ternat op 18 juni 1936
en overleden in het OLV ziekenhuis te Aalst
op 22 januari 2024.

De uitvaartplechtigheid
waartoe u beleefd wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke
op zaterdag 27 januari 2024 om 11.30 uur.

Samenkomst aan de kerk.
De offergang geldt als begroeting.

Aansluitend volgt de plaatsing van de asurne
op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats
van Liedekerke in familiekring.

Dit melden u diep bedroefd:

Francine Neukermans
zijn echtgenote

Marina en Rudy (f) Vanderhasselt - Van der Auwera
en Roger () Van Cauwenbergh
Tiny en Bart Van der Auwera - Willems
Elise
Hannerlore
Paulien

Rik en Annik Vanderhasselt - Dierick
Milan
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn schoonzussen, neven en nichten.

De familie dankt zijn huisarts dr. P. Van Geert
en het personeel van het WZC Van Lierde.

Rouwadres:

T.a.v. familie Romain Vanderhasselt

p.a. Jan Vandroogenbroeck

Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Condoleren kan ook via www.janvandroogenbroeck.be



