
In alle stilte  
is naar de eeuwige jachtvelden vertrokken 

onze lieve va 

Piet Vanvaerenbergh 
Geboren in Liedekerke op 22 februari 1945 

en onverwachts vredig thuis ingeslapen op 7 januari 2023 
 

—————- 
 

Van harte welkom om samen va te danken om wie hij was, 
op zaterdag 14 januari 2023 om 11.15 uur 

in de O.-L.-Vrouw-Boodschapkerk Ter Muilen, 
Ommegangstraat 53 te Liedekerke. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.45 uur. 

Een laatste groet aan onze va kan gebracht worden 
in het gemeentelijk mortuarium, Populierenlaan te Liedekerke 

op donderdag 12 januari 2023 van 19.00 tot 20.00 uur.

Voor altijd in de harten van: 

Saskia en Stijn Vanvaerenbergh - De Smet 
Sandrijn en Dirk Vanvaerenbergh - Wullus 

zijn dochters en schoonzonen 

Johanna Delcourt  
Delphine Wullus zijn kleindochters 

Rita Van Tricht mama van zijn dochters 

Joost Delcourt vake van Johanna  

Louisa Van den Borre zijn ‘zus’ 

Zijn broers(†), schoonzus, neven en nichten  

Zijn vele vrienden die we danken voor het gezelschap 

Geen bloemen, geen kransen. Blijf zijn naam noemen. 
 
Rouwadres: 
p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Piet Vanvaerenbergh 
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke 
 
Online condoleren via www.janvandroogenbroeck.be 
 

Uitvaartverzorging Vandroogenbroeck - Liedekerke - 053 68 33 94



Piet Vanvaerenbergh 
22 februari 1945 - 7 januari 2023

Waar je ook bent 
Ik zou het niet weten 

Niet in afstand of tijd te meten  
Maar ik heb je bij mij, diep in mij 

Daarom ben je zo dichtbij 
(Toon Hermans)


